8-10 jaar

P Gesprek: Jezus zegt dat mensen
geboren worden uit het water en
de Geest. Dat is best moeilijk te

begrijpen. Doet het water de kinderen ergens

aan denken? Welk ritueel kennen we in de

kerk met water? Heeft dat ook te maken met

een nieuw begin?

Schrijven: Vertel dat een brief
schrijven aan God, net zoiets
is als bidden.
Laat de kinderen nadenken over wat zij a
nders willen doen of opnieuw en laat ze dat
opschrijven in een brief aan God.
Lees nog eens samen het gebed van deze
ochtend.

Creatief: Maak met klei een beeld

van Nikodemus de denker, of het

beeldje van een baby, als symbool
voor opnieuw geboren worden. Wat denk je
terwijl je dit maakt. Wat zou jij opnieuw willen
doen of anders?

11-12 jaar
Gesprek: Als Nikodemus de dag
Q opnieuw kon doen, zou hij dan weer
naar Jezus gaan in de nacht? Waarom
wel, waarom niet?

En als jij afgelopen week opnieuw kon doen,
wat zou je dan anders doen?

Computer: Zoek het beeld De denker
a (Rodin) op. Hoe zou het beeld voelen

met je ogen dicht, hoe voelt het
oppervlak en hoe zal de temperatuur zijn?
Welke gedachten roept het beeld op en
welke vragen? Welke vragen zou de denker
hebben?
Neem om de beurt de pose van het

kunstwerk aan.

Creatief: Maak tweetallen. Om de

beurt laten ze elkaar een houding

zien die je aanneemt als je nadenkt.
Misschien lig je op bed? Hang je in een stoel,
zit je onder een boom. Neem nu grote kwasten
en grote vellen papier. Schilder elkaar. Schrijf
er daarna een titel bij.

Vertelling 8-12 jaar

Opnieuw geboren worden
Het is nacht in Jeruzalem.
Ergens in de stad zitten twee mensen te praten, bij het licht van een kaars.
Het zijn Jezus en Nikodemus. Nikodemus is een farizeeér, een van de joodse leiders.
Elke dag houdst hij zich bezig met de vragen en antwoorden van het geloof. Hij legt
dingen uit aan mensen die bij hem komen, hij discussieert met andere geleerde
mannen. Maar nu, in de nacht, is Nikodemus niet degene die iets uitlegt. Hij zegt
tegen Jezus: ‘Rabbi, leraar! We weten dat U van God komt. U doet dingen die geen
mens zomaar kan doen. Het kan niet anders: God helpt U daarbij.’
‘Luister goed’, zegt Jezus tegen Nikodemus. ‘Je kunt het koninkrijk van God alleen zien
als je opnieuw geboren wordt.’
‘Opnieuw geboren...” herhaalt Nikodemus nadenkend. Hij glimlacht. ‘En dat op mijn
leeftijd... Hoe kan dat dan? Hoe kan een mens opnieuw geboren worden? Je kunt toch
niet de buik van je moeder in gaan en opnieuw ter wereld komen?’
‘Ben je verbaasd?’ reageert Jezus. ‘Neem van Mij aan: je kunt het koninkrijk van God
niet binnengaan, als je niet opnieuw begint. Je moet een nieuw mens worden, door
het water en de Geest.’
‘Maar hoe kan dat dan?’ vraagt Nikodemus nog eens.
Jezus zucht. ‘En dat noemt zichzelf een leraar’, zegt Hij. ‘Jij houdt je toch bezig met
vragen en antwoorden, jij moet mensen toch iets vertellen over God? Hoe kan het dan
dat je dit niet begrijpt? Geloof Mij: Ik vertel niet zomaar iets, Ik praat over wat Ik weet.
Ik weet dat jullie Mij niet geloven. Maar als jullie dit al niet geloven... hoe moet het
dan als Ik over de hemel ga vertellen? God houdt zo van de wereld, dat Hij zijn enige
Zoon naar de aarde gestuurd heeft om mensen te laten geloven. Daardoor worden
mensen gered. Begrijp je dat niet?’
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